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Beste leden van het dagelijks bestuur, beste commissieleden, 
 
Toen in 2018 werd aangekondigd dat de ADM’ers op de Slibvelden zouden worden 
ondergebracht, was ik niet meteen enthousiast. Ik wist niets van deze mensen maar was 
bang dat het onrust zou brengen in onze rustige buurt. Maar iedereen verdient het voordeel 
van de twijfel, dus ik ging kijken wat er daar op de Slibvelden gebeurde toen de ADM’ers er 
hun intrek hadden genomen.  
Ik leerde de bewoners van de Slibvelden kennen als sociale mensen die zeer bereid waren 
rekening te houden met ons, de bewoners van Elzenhagen. Ik zag het verwilderde onooglijke 
en zeer onaantrekkelijke Waterzuiveringsterrein veranderen. De Slibvelders weten van 
aanpakken, leerde ik. Hun werklust en enthousiasme is aanstekelijk. Ik heb er ook wel eens 
op m’n vrije zaterdag geholpen met schilderen.  
Toch was ik ook sceptisch. Hoe kan je van deze oude rommel nu iets moois maken? Maar ik 
werd steeds weer verrast door de positieve veranderingen. Het lelijke terrein met vervallen 
gebouwen die lekten en waarin niets nog leek te werken, veranderde gestaag in een 
aantrekkelijke ontmoetingsplek waar van alles te doen is. Met veel creativiteit en grote inzet 
werd het stapje voor stapje steeds leuker.  
Ik heb oprecht bewondering voor onze buren op Het Groene Veld. Het zijn 
levenskunstenaars die met minimale middelen van alles voor elkaar weten te krijgen. Ze zijn 
handig, creatief en hebben twee rechterhanden. Inspirerend.  
De sfeer op Het Groene Veld, de naam die het terrein uiteindelijk kreeg, is gemoedelijk. 
Iedereen is welkom op Het Groene Veld. Ik zie er kinderen spelen, ik ontmoet er mijn buren, 
jong en oud. Mijn buurt voelt vriendelijker en veiliger met de komst van Het Groene Veld. 
Als ik nu onder het viaduct doorloop kom ik niet bij een verlaten, ongure duistere ruimte 
met gebouwen die al dertig jaar leeg staan. Ik kom op een gezellige plek waar reuring is en 
waar je welkom bent om even aan te wippen. Zo’n plek hadden we hier niet. Daarvoor 
moest ik fietsen.  
Het Groene Veld is een aanwinst voor onze buurt, een aanwinst voor Amsterdam noord. Ik 
merk dat hun bereidheid tot samenwerken me inspireert. Als ZZP’er organiseer ik 
activiteiten op Het Groene Veld. Eén daarvan heet Zen en Zingen. Ik voel veel ruimte om 
nieuwe dingen te ontwikkelen die weliswaar nog geen winst opleveren maar wel waardevol 
zijn. Het Groene Veld biedt mij de mogelijkheid deze activiteiten laagdrempelig aan te 
bieden voor onze buurt. Ik heb mij sinds kort ook opgegeven als vrijwilliger om bardiensten 
te draaien en andere diensten te verlenen. Terwijl ik achter de bar stond kwam ik bewoners 
uit de Wasknijper tegen. Ik ontmoet deze mensen nooit, maar kennelijk weten zij inmiddels 



ook de weg te vinden naar Het Groene Veld. Eigenlijk begint Het Groene Veld net op stoom 
te komen. Met koningsdag was het er bijvoorbeeld lekker druk en gezellig.  
 
Ik werk zelf in de culturele sector en ik zie soms wat voor bedragen er in om gaan. Ik denk 
dan: Amsterdam Noord mag in z’n handen knijpen dat ze Het Groene Veld zo in de schoot 
geworpen krijgen. Alle investeringen zijn door de ADM’ers gedaan. Als hun gemaakte uren 
zouden moeten worden betaald, dan zou dat een fiks bedrag zijn. Maar het mooie is dat het 
op Het Groene Veld helemaal niet gaat over geld. Het gaat over leven en laten leven; over 
samenleven op een creatieve duurzame manier, het gaat over creëren en samenwerken, 
niet voor het geld maar voor het plezier. Dat voel je als je daar bent. Hier ben je geen klant 
waar aan te verdienen valt. Hier ben je mens.  
 
Als ik hoor dat het stadsdeel Het Groene Veld en de culturele invulling wil behouden maar 
dat de ADM’ers weg moeten, schrik ik. Dat voelt voor mij alsof je zegt: “Je lichaam vinden we 
leuk, dat houden we, maar je hart moet eruit.”  
Het Groene Veld is gemaakt door de ADM’ers. Zonder hen was het er nooit geweest. Zonder 
hun continue inspanningen kan het ook niet blijven bestaan. De oude gebouwen vragen veel 
onderhoud. En zij doen dat onderhoud op een goedkope en duurzame manier. Afgedankte 
materialen worden overal opgehaald en krijgen een nieuwe bestemming. Dit is tijdrovend 
maar de ADM’ers werken niet met uurtje factuurtje. Ze voeren alle werkzaamheden zelf uit.  
Het zijn creatieve ondernemers met een groot netwerk die interessante programmering 
weten neer te zetten, die een restaurant kunnen runnen, die aannemerskwaliteiten hebben, 
die kunnen tuinieren, die schoonheid zien in oude rommel, die kunst maken van afval... Veel 
talent op verschillende gebieden en daardoor kon Het Groene Veld ontstaan.  
Als je het mij vraagt hebben de ADM’ers hun meerwaarde voor de buurt en voor Amsterdam 
noord ruimschoots bewezen.  
Deze mensen verdienen het dat ze op deze heel creatieve authentieke wijze hun bijdrage 
mogen leveren aan onze mooie stad. Wat ze creëren is van grote waarde. Wat ze ervoor 
terug vragen is een sobere plek om te wonen.  
Natuurlijk gun ik ook de rugbyclub een mooie plek. Maar wat de ADM’ers hebben gecreëerd 
is voor een veel grotere groep interessant dan een rugbyveld. Het gaat om 139 rugbyleden 
begreep ik. De mensen die met regelmaat van Het Groene Veld genieten zijn er duizenden.  
 
Wat ik leer van de ADM’ers is dat je niet hoeft te kiezen. Ze gaan altijd voor en-en, voor de 
volle potentie. Iedereen kan tot z’n recht komen, als je hem z’n plek gunt. Op die manier 
werken de ADM’ers samen en maken ze het onmogelijke mogelijk. Er is vast voor iedereen 
een goede plek te vinden. De ADM’ers hebben al een goede plek; een plek waar ze zoveel 
moois hebben opgebouwd, dat ze het verdienen om daar te blijven.  
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